
 
 

WETENSCHAP EN GELOOF 
 

3 - Het geloof bevestigt de wetenschap, maar plaatst haar 
huidige grenzen 
 

3 - 1 Wetenschap zich beperkt tot delen van onze natuur 
benadrukken, niet noodzakelijkerwijs om ze te corrigeren 
 
 

Sommige mensen geloven dat de schepping van de mens is te wijten aan de toeval van de 

natuur, op basis van de extrapolatie van waarnemingen Darwin's, terwijl het voor ons christenen, 

wij geloven in een Schepper. Sommigen van ons bij elkaar blijven een vorm van 'evolutie' gemaakt 

en vernieuwd door de hand van God, terwijl anderen meer fundamentalisten, zijn overtuigd van 

het bestaan van spontane generatie. Dit document beoogt niet om te bewijzen een proefschrift, 

meer dan de andere, omdat we het eens over het bestaan van een Schepper. Maar we moeten 

iets te verduidelijken, want als Charles Darwin had in feite aangetoond dat natuurlijke 

selectie als een verschijnsel dat hoort bij het leven, en bij uitbreiding die van de huidige 

menselijke natuur in zijn 'theorie van natuurlijke selectie ", of in zijn vroege schetsen van 

'de fylogenetisch boom, "het heeft niet om getracht aan te tonen door met' theorie van de 

evolutie", dat een schepper niet bestaat, hij dat die nooit atheïst hem uitgeroepen. 

In tegenstelling tot deze houding verstandig, vele anderen die hem volgden gebruik maken van 

zijn bevindingen en inhoudingen op hun atheïsme op te prevaleren. Zij hebben de plaats van 

God aan willekeurige van de natuur  toegekend ,maar zij beweerden echter behoren tot de 

theorie van Darwin, terwijl hij nog nooit gemaakt dergelijke vergelijkingen. In de 

geschiedenis van het Darwinisme, het meest verraderlijke, is echter dat de meerderheid 

van het collectieve geheugen bewaard geheugen van hem, en onder andere die man 

afstammen van apen. Niet alleen zelf nooit overwogen, maar dit zijn absurditeiten die 

religieuze critici van de tijd probeerde te gebruiken om hem in diskrediet in de ogen van de 

menigte, die bleef als afkomstig van hem. 

Onze Schepper is nog niet bekend onder de naam van Moeder Natuur, genoemd omdat het 

niet opgehouden geven profetieën die wij vandaag over de resultaten van onze beschaving 

zijn, die accepteert geen God. Als degenen die sluiten aan een vorm van "Darwinisme" bij 

toeval, overwegen wat moeder natuur haar eigen onevenwichtigheden corrigeert, hoe 

kunnen hij verklaren dat het voorspelde hen, vóór zij hebt opgenomen? Voor de oudere 

onder ons, we waren alle toeschouwers ook fysieke veranderingen van onze eigen generatie, 

waarvan de gemiddelde omvang is toegenomen door een aantal centimeter in een paar decennia. 

Dus we worden gedwongen om de evolutie die is gedaan tijdens één generatie toe te laten, maar 

het is er niet een genetische evolutie, maar eenvoudige veranderingen die verband houden met 

verschillen in de maatschappij. Dit is fundamenteel de stabiele genetische modificaties op enkele 

tienduizenden jaren niet te verwarren en verandert zichtbaar op een menselijke schaal.  
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Het woord van God is voldoende om zich geleden voor duizenden jaren, stelt ons in staat 

om de ware menselijke aard te overwegen, vanaf het moment waarop God kon een begin 

worden gemaakt aan de mens geopenbaard door Zijn Geest. We kunnen kijken naar de 

noodzaak van complementariteit tussen wetenschap en religie, in plaats van verdeeldheid en een 

felle strijd op basis van onze aannames mens om te geloven dat wij alleen de waarheid bezitten. 

Deze veronderstellingen leiden vaak tot hoogmoed zelf over het algemeen bepaald door de 

loutere vrees voor gezichtsverlies. Daarom, als christenen, dan zouden we een hekel aan een 

polemiek te beginnen betwisten wetenschappelijke voordelen, zoals blijkt in het voordeel van elke 

religie of wederkerig. Deze religies die geven waardoor velen een reusachtige netelroos van den 

Naam van God, plaats van te dan geven de aspiratie. 

Wij zullen dus nog eens van deze website profiteren om te bedanken al deze onderzoekers en 

wetenschappers, al deze leraren en dokters van het aanvullende werk op die van God die zij aan 

de gehele mensheid kunnen aanbrengen. We zullen niet vergeten voor alle religies die vaak nodig 

zijn om te stoppen door te vleselijke impulsen van sommige mannen, al dan niet 

wetenschappelijke. 

In deze gemoedsgesteldheid, is het ons dan gemakkelijk om waar te nemen hoeveel de houding 

van een psychotherapeut met die van een predikant gaat gelijk, of van een priester, wanneer in 

een gelijksoortige motivatie, iedereen probeert om de aandacht te vestigen op de slechte „kaart“ 

diep ingebed in sommige menselijke hersenen. De man is zeker mooi op zich, maar wat zeggen 

dan, van deze mensheid in zo ellendig optredens, wanneer we toeschouwers worden van alle zijn 

wandaden over de hele wereld? 

De grenzen van de wetenschap van vandaag maken het mogelijk om de aandacht te vestigen op 

de componenten van onze natuur, en het is al enorm, maar zij is niet daar om terugtrekken aan de 

mens haar vrije scheidsrechter terug te verwijderen of een nieuwe identiteit van robot te creëren 

hem. De wetenschap kan niet transformeren onze "hart" ethiek niet toestaan. Het zou, zo niet, 

zich te mengen in het leven van anderen, en dit is ook de reden waarom geloof en wetenschap 

moeten blijven aanvullen. 

Geloof kan daadwerkelijk over te nemen uit de wetenschap, niet zij kent aangezien, omdat de 

definitie zelfs van het Geloof in Hebreeën 11-1 is: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die 

men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 

Dus als het geloof kan vervolgens over te nemen van de wetenschap is dat het niet is als de 
religies die beweren God te kennen. Geloof is de zekerheid dat we nog niet weten wat we 
ervoor om te ontdekken met de hulp van de Heilige Geest van God vergezeld door Zijn 
Woord. Dit is niet de man die presteert volgens de voorschriften te behagen aan God, maar 
God die begeleidt hem om te vervullen wat het overwinnend maakt, en om deze reden dat 
alleen het geloof is aangenaam aan God. Het is ook om deze reden dat elke onderzoeker en 
elke wetenschapper moet met name geloof in God, dat hij nog steeds hoopt te ontdekken 
iets op hij voelt, maar nog kan niet uitleggen. 
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